
TIENEN

Tienen gaat op 7 mei voor een interlevensbeschouwelijke publieksdag in de 
kapel van de Alexianen in de Veldebornestraat, met Woord en Muziek, Poëzie 
en Koor, en… koekjes en thee! Tiense moslims, vrijzinnigen en christenen slaan 
de handen in elkaar om van 7 mei een dag van ontmoeting en verbinding te 
maken! Start om 14 uur. Einde rond 16.30 uur. 

Vragen of meer info?  
Contacteer Bart (0477 68 63 88) of Marina (016 81 76 96).

VILVOORDE

In Vilvoorde is iedereen welkom om 14 uur onder de luifel op de Grote Markt. 
Na een gemeenschappelijk startmoment begeleiden stadsgidsen je naar vier 
levensbeschouwelijke plaatsen: de Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Hoop-kerk 
(Portaelsplein), de protestantse kerk William Tydale-Silo (Rondeweg 3), het Huis 
van de Mens (Frans Geldersstraat 23) en de moskee Annasr (Mechelsesteenweg 
89). 

Een woordpuzzel voor jong en minder jong vormt de rode draad tijdens de 
bezoeken. Vanaf 17 uur kan je deelnemen aan het slotmoment in de moskee 
Annasr met drankjes en versnaperingen. We maken dan bekend wie de winnaar 
is van de woordpuzzel en overhandigen een voucher. 

Wie verkiest om niet mee te wandelen, maar toch op bezoek wil 
komen: dat kan! In elk van de vier locaties, tussen 14.30 uur en 17 uur. 
Meer info op de website van stad Vilvoorde.

Zondag 7 mei 2023

Interlevensbeschouwelijke 
ontmoetingsdag
Vlaams-Brabant

Tussen 14 en 18 uur ben je 
welkom bij alle deelnemende 
levensbeschouwingen 
in Vlaams-Brabant 

Diest  |  Halle  |  Landen 
Leuven  |  Tienen  |  Vilvoorde

Meer info: 
Hamid Abroudi | AgII 

alhamid.abroudi@integratie-inburgering.be 
T 0495 91 55 80

Hedwig Reyntjens | Orbit vzw
T 0468 13 39 36
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DIEST

De Vrijzinnig humanisten, de Evangelische kerk, de Katholieke kerk, het 
Marokkaans Gebedshuis en de Turkse Moskee heten iedereen van harte welkom.
Tussen 14 en 18 uur brengt een ontmoetingswandeling je naar al deze plaatsen. 
Je kunt vrij kiezen waar en wanneer je begint. We dragen solidariteit hoog in 
het vaandel en steunen Turkije en Syrië die door zware aardbevingen getroffen 
zijn. Op elke plaats waar je langskomt kan je financieel steunen.

De Vrijzinnig humanisten heten je welkom in de K. Albertstraat 87, de 
moslimgemeenschap in de Turkse moskee Beraat (Vervoortplaats 17) en 
het Marokkaans Gebedshuis Al Nour (Leuvensestraat 71). De Ark Diest, een 
christelijke gemeenschap verbonden met de evangelische Pinksterdenominatie, 
ontvangt je in het dienstencentrum Tarsenaal (Hasseltsestraat 31). De katholieke 
gemeenschap vind je in de Sint-Sulpitiuskerk aan de Grote Markt. Breng zeker 
ook een bezoek aan de Troostplek in de Sint-Jansruïne. 

Meer info en wandelroutes op de sociale media van de stad en in  
het stedelijk infoblad ‘t Kletske.

HALLE

In Halle ben je welkom in de Sint-Martinusbasiliek (Kardinaal Cardijnstraat) om 
14 uur. Na een kennismaking met de katholieke geloofsgemeenschap brengt 
een bus je naar de Zenboeddhistische Shodo Dojo in de Edingensesteenweg 
455. Daarna gaan we naar de Cambodjaanse tempel Wat Amrit in de 
Edingensesteenweg 622. Vandaar gaat het richting de evangelische kerk Hoop 
in de Rodenemweg. Om 17.30 uur stopt de bus in het ontmoetingscentrum JC 
De kazerne (Leide 3) voor een hapje en een drankje.

Kom zeker met het hele gezin! Graag vooraf inschrijven 
bij Miguel Estrada, via e-mail: miguel@vzwaif.be of 
telefonisch: 0484 31 81 62.

LANDEN

“Landen (ge)dicht”. Landen nodigt je uit voor een poëzienamiddag op zondag  
7 mei van 14 tot 16 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Oproep aan alle Landenaren: schrijf een gedicht over verbondenheid. 
Stuur je gedicht tot half april naar esther.brouwer@landen.be of per 
post naar Stationsstraat 29. Vermeld ook je leeftijd en contactgegevens. 
Je kan deelnemen vanaf 10 jaar. 

Wil je een gedicht adopteren? Vanaf 17 april kan je uit alle ingezonden 
gedichten een keuze maken via de website van stad Landen of dienst 
welzijn/huis van het kind (Oscar Huysecomlaan 2a). Maak een afspraak 
via 011 67 29 15. Hang je gekozen gedicht daarna aan je venster! 

Op 7 mei dragen we een selectie van de gedichten voor en maken we de 
winnaar bekend. Deze persoon zal een jaar lang onze levensbeschouwelijke 
dichter zijn! We kiezen drie winnaars in de leeftijdscategorieën 10-14 jaar, 14-
18 jaar en +18 jaar. De winnende gedichten krijgen een plaats in de Beemden 
aan de boom die symbool staat voor verbinding tussen generaties en 
levensbeschouwingen.

LEUVEN

Op zondag 7 mei gaat LEUVEN helemaal OVAAL: Ontmoeting Van Alle 
Andere Levensbeschouwingen. Tussen 14 en 17 uur organiseren verschillende 
levensbeschouwelijke gemeenschappen samen een derde ontmoetingsdag in 
Park de Bruul (Raoul Claesstraat), intussen een feestelijke en jaarlijkse traditie. 

We bieden onze gasten gratis diverse gerechten en drankjes aan. We maken tijd 
voor boeiende babbels rond eerlijk en duurzaam voedsel, delen en herverdelen, 
en het belang van gastvrijheid, openheid en waardering voor ieders eigenheid 
en anders zijn. Daarom kozen we als slogan voor deze dag: ‘We hebben het zout 
gedeeld’, een gekend spreekwoord, oorspronkelijk uit de Marokkaanse culturele 
traditie.

Meer informatie op grenzenbewegenleuven.be/category/actueel. 
Inschrijven via e-mail: ovaal.leuven@gmail.com.

Woon jij in de buurt van een mooie kerk en ben je benieuwd naar 
de binnenkant van het gebouw? Rij je elke dag langs de moskee en 
wil je graag eens in gesprek gaan met de moskeegangers? Bezoek 
dan deze levensbeschouwelijke verenigingen:  




