
DONDERDAG 27 OKTOBER 2022                                                                                                                     

10u-16u 

 

LEUVEN                                                                                                                                                                

SINT-GEERTRUIHOF                                                                                                                                        

Halfmaartstraat 6                                                                                                                                           parking       

Parking Vaartkom (10’)                                                                                                                                                                                         

Treinstation Leuven (20’) 

 

SEMINAR: ‘De kracht van het christendom: destructief en/of helend?’ 

 

We kunnen er niet omheen: er heerst een spirituele leegte in België en in West-Europa. Velen 

hebben de kerk de rug toegekeerd. Geloven is een privézaak geworden. Het spiritueel vacuüm wordt 

nu gevuld met Verlichtingsidealen, het (spiritueel) materialisme of andere -ismen. De missie lijkt nu 

democratie, secularisering en liberalisme verspreiden over de hele wereld voor de verlossing van de 

mensheid.  

Hoe komt het dat religie een taboe is geworden in onze maatschappij en zoveel negatieve gevoelens 

wakker maakt in mensen? Waarom stelt onze maatschappij zich boven religie? Waarom gooit het 

Westen haar eigen kind met het badwater weg? Waarom mogen we niet meer openlijk spreken over 

de boodschap van Christus, maar wel over die van de boeddha?  

Onze voorouders hebben in de naam van het christendom grote bewegingen in gang gezet, maar ze 

hebben bewust of onbewust ook veel ladingen gecreëerd. Die blijven aanwezig in het 

onderbewustzijn van het Westen. De spoken uit het verleden blijven ons achtervolgen. We kunnen 

daar een zware prijs voor betalen, maar we kunnen ook proberen via erkenning van deze ladingen de 

weg vrij te maken voor de toekomstige generaties naar de essentie van het christendom: het 

verbond tussen God en de mensen: liefde. 

Tijdens dit seminar proberen we niet alleen vanuit het systemisch perspectief (systemisch werk, 

contextuele therapie) een antwoord te vinden op al deze vragen, maar bekijken we ook hoe het 

christendom eigenlijk ook eeuwenlang de ouder en de therapeut is geweest voor onze voorouders en 

een onschatbare waarde aan psychologische inzichten bevat. 

Iedereen is welkom op deze dag op het raakvlak van religie en psychologie, over zowel het heden als 

het verleden. 

 

VOORMIDDAG :  “WESTERSE TRAUMA’S VAN RELIGIE”        

NAMIDDAG : “HELENDE KRACHT VAN RELIGIE” 

 

met : Sinem CAKIR, religiewetenschapster en psychotherapeute 

organisatie : CCV                                                                                                            

deelname : 30 euro                                                                                                                                        

om in te schrijven : stuur een mailtje naar vlbm@ccv.be  

mailto:vlbm@ccv.be


 
 
 
 
 

 

Sinem CAKIR 

 

Wat begon met het verzamelen van citaten over liefde op mijn veertiende, mondde op mijn 
achttiende uit op een radicale beslissing om geen geneeskunde te gaan studeren zoals mijn familie 
dat wilde, maar ‘om de Waarheid te vinden’. Ik wilde vooral de waarheid over mezelf kennen. Wie 
ben ik? Hoe steek ik in elkaar? Waarom reageer ik zo en hoe kan ik mezelf veranderen om meer in 
lijn te zijn met wie ik werkelijk ben? Er was iets magisch aan de lessen oud-Grieks en het boek ‘de 
Alchemist’ van Paulo Coelho die mij precies een duwtje in de rug gaven om een grote stap in de 

goede richting te zetten. Zo begon ik met mijn bachelor in de sinologie en eindigde met een master 
in de wereldreligies aan de KU Leuven. 

Doorheen de jaren ben ik in aanraking gekomen met verscheidene vormen van religie en spiritualiteit 
en heb ik verschillende spirituele meesters ontmoet die me hebben begeleid in mijn 

heelwordingsproces. Uiteindelijk ben ik bij het opstellingswerk en de innerlijke kind-techniek beland. 
Na zovele jaren innerlijk en uiterlijk zwerven ben ik eindelijk terechtkomen waar ik werkelijk moet 

zijn, een thuis waar de antwoorden vanzelf emaneren: bij mezelf. In het bijzonder is het het 
opstellingswerk dat me heeft geholpen mijn eigen stukken te verwerken en in het reine te komen 

met mezelf, mijn verleden.  

Graag help ik anderen binnen mijn praktijk om ook een stap in de goede richting te zetten. 


